
Zondag 30 maart: solidariteitsmaaltijd 

11u30: tvv Broederlijk Delen: een vrije  
bijdrage voor lekker eten, gecombineerd met 
een gezellig een  informatieve namiddag. 
Inschrijven via de website of door je naam  
te noteren op de lijst die je vindt achteraan 
in de kerk. Je geeft een vrije bijdrage ter 
plaatse en steunt zo Broederlijk Delen.  

Al om te noteren: 
Kiemkrachtgesprek ‘van ver gekomen  
13 Mei 20u00 
 
Kristien Hemmerechts vertelt  
over haar verrassende terugkeer naar de kerk 

Donderdag 27 maart: Huiskamergesprek 
Ga je mee in gesprek over 
HOOP? 
Je kan je naam noteren op de 
lijst achteraan in de kerk of via 
de website. Graag zeker ook het 
uur door dat je wilt komen:  
14 u of 20u. 

Inleiding 
We vragen om het takje dat je meebracht van 
thuis of kreeg bij het binnenkomen van de kerk  
in de schaal hier vooraan te komen leggen  
en samen de palmtakken te verbranden 
 
Orgelmuziek  
 
Palmverbranding 
 
Welkom 
De overmoed, de hoogmoed van de mens 
heeft er altijd in bestaan te denken  
dat we alles kunnen vatten, 
alles kunnen verstaan en beheersen. 
Maar de liefde, het leven, de dood, …  
en nog zoveel meer, 
overstijgen ons en behoren toe aan God. 
Wat dat ook mag betekenen. 
 
Met Broederlijk Delen willen we samen  
succes oogsten.  
We slaan de hand aan de ploeg  
en zaaien hoop  
voor een betere en gezondere wereld  
waar elke mens toekomst vindt.  
We drukken onze wil tot verandering uit.  
 
Als symbool plaatsten we hier  
een open hart met een scheur: 
niet van liefdesverdriet,  
maar als een kier  
om ons naar elkaar toe te keren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOL(K) VAN HOOP: 
SCHEUR JE HART EN HERBRON 

Aswoensdag c-jaar 
5 maart 2025. 



We zingen samen 

Gebed naar psalm 51 
We bidden alternerend mannen, vrouwen 
M:  
Heb medelijden  
met mij, Heer. 
Jij die liefde bent en  
grenzeloos warmhartig.  
V: 
Vergeef mij  
wat ik fout deed.  
Was mijn hart  
witter dan sneeuw.  
M: 
Maak mij nieuw.  
Genees mij.  
En laat mij delen  
in jouw vreugde.  
V: 
Want ik ben maar  
een kleine mens.  
En alleen bij Jou  
kan ik gelukkig zijn!  

Lied  

Achteraan in de kerk vind je de 'vastenfolder' 
met alle info over wat de komende tijd  
in onze parochie gebeurt. Neem gerust mee. 
 
Er is ook een vastenkalender beschikbaar van 
Broederlijk Delen aan € 3,- 

PELGRIMS VAN HOOP in Sint-Niklaas: 
Donderdag 20/03: 19u30  
in de Heilige Familiekerk 
 
 
 
 
Getuigenis over haar pelgrimstocht  
naar Compostela door Anneleen De Beule. 
 
Alles is gratis, enkel doorgeven dat je komt  
om een idee te hebben van het aantal: 
tom.vercauteren77@skynet.be 



Voorbeden  
We bidden dat wij ons hart openen  
voor Gods oproep tot ommekeer.  
Het zien van zoveel onrecht en hypocrisie  
in deze wereld, raakt ons.  
Dat wij, nét in die verscheurdheid van ons hart,  
de kiem mogen vinden  
om te werken aan verandering.  

 
We bidden om geloof en moed voor onszelf: 
dat wij in deze veertigdagentijd, 
echt tijd maken voor gebed en bezinning, 
dat wij het risico van verzoening en vergeving  
aangaan,  
dat wij in deze vasten solidair zijn  
met hen die het broodnodige missen,  
dat er geen ander brood door onze handen gaat 
dan het gedeelde brood. 
Dat ons bidden en ons zingen… 
 
Laat ons bidden voor alle mensen  
van onze geloofsgemeenschappen. 
Dat deze vastentijd voor iedereen  
een tijd van bekering mag worden,  
een tijd van nieuwe keuzes,  
een tijd van inzicht  
op een nieuw en vernieuwd leven.  
Dat ons bidden en ons zingen… 
 
 
Zending en zegen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

We vragen Gods zegen over de as  
Deze as is teken van sterfelijkheid,  
maar ook van nieuw leven. 
Uit as schiet het kruid weer op:  
nieuw leven begint met sterven. 
We willen bidden over deze as, 
dat ze ook voor ons een teken mag zijn  
van een nieuw begin, 
een tocht naar de essentie,  
naar het heilige en naar elkaar. 
 
We bidden samen terwijl de as besprenkelt wordt 
met wijwater 
 
God van alle leven,  
zie genadig neer op onze gemeenschap, 
die bereid is zich om te keren naar U. 
Wil deze as, teken van vergankelijkheid,  
maar ook van nieuw begin,  
zegenen met Uw kracht.  
Wij behoren tot de aarde,  
herinner ons daaraan,  
als we dit teken ontvangen.  
Steun ons in onze hoop op een betere morgen.  
Maak ons enthousiast,  
versterk ons voornemen ook daadwerkelijk 
iets te doen.  
Moge zo deze as op ons voorhoofd uitzicht 
bieden op een nieuwe morgen,  
uitzicht op Pasen.  Amen. 
 
Uitdelen van het askruisje  
"Mag dit askruisje voor jou teken zijn van hoop  
en geloof, van ommekeer en nieuw begin" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
 

Alleen voor liefde buig ik, alleen voor die Ene, die 
liefde is. 

Niet voor macht of winstbejag of aanzien buig ik 
of ga ik op de knieën. 

Niet voor de dwingende wedloop naar het ‘nooit 
genoeg’. 

Alleen voor liefde buig ik, alleen voor die God, die 
recht doet aan elke kwetsbare mens. 

Ik buig niet voor wie ons verdeelt, die ons ver-
strooit of uiteenwerp. 

 
En niet voor wat ons van leven afleidt. Alleen 

voor liefde buig ik. 
“Heilig is onze God alleen, en niet de goden van 

de wereld.” 
Alleen voor die Ene, die liefde is, wil ik buigen, en 

zelfs knielen. 
 

Zo geraken we vol van hoop, 
zo wórden we volk van hoop. 



Onze Vader 

 
 
Eerste lezing Parabel van de rijkdom.  
 
Ik ben een bedelaar. 
Elke dag liep ik langs de deuren, zong ik aan de  
kerken, 
stak ik mijn handen uit in drukke winkelstraten, 
smekend om begrip en aandacht voor mijn  
bedelpet. 
Op een dag zag ik de rijkdom komen, 
zolang verwacht in mijn dromen. 
Een dure wagen stopte vlak voor mij, 
een droom opende het portier 
en iemand met koninklijk uiterlijk kwam  
naar mij toe, 
met wat een chequeboek leek in de hand. 
Maar de schim toonde mij zijn andere hand  
met een vraag 
kan jij mij vandaag iets geven? 
 
Ik gaf verbaasd, verrast, schuldbewust 
alles wat ik die prille dag gevonden had: 
één klein kraaltje, 't zat in mijn rechterzak. 
Hoe groot was die avond mijn verbazing 
toen in mijn jaszak weer datzelfde kraaltje zat,  
in een edelsteen veranderd. 
Ik geef je deze boodschap als waarschuwing mee, 
want ik kwel tot vandaag nog steeds mijn geest: 
waarom heb ik hem niet alles gegeven?   
 
Rabindranath Tagore  
(Indiase dichter, componist en mysticus) 
 
 
 
 
 

Lied   

 
 
Legt daarom alle leugen af 
al wat bederft is voor het graf, 
maar doet van die is opgestaan, de waarheid aan. 
 
Hebt gij niet van die dag gehoord 
dat God zal richten met zijn woord? 
Zo doet dan heden aan de tijd, gerechtigheid! 
 
Evangelie  Matteüs 6,1-6,16-18    
Er moet in deze wereld gerechtigheid  
worden gedaan, houdt Matteüs ons voor.  
Maar het moet wel in de goede gezindheid  
geschieden.  
 
De Heer zal bij u zijn.  
De Heer zal u bewaren. 
We lezen uit het Heilig Evangelie volgens Matteüs 
Lof zij U, Christus 
  
Jezus, ik denk aan jou, 
Jezus, ik spreek over jou 
Jezus, ik hou van jou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


